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Schilderij (ca. 1910) van het voc

rmalige woonhuis van Bernard Spicle Sr. aan de

Haaksbergerstraat 175. Het huis werd bij het bombardement van 22 februari 1944 geheel verwoest.
Op dezelfde plek bevindt zich anno 2005 het Advocatenkantoor R. Speijdel, Haaksbergerstraat 217

uren voor de bevrijding, door de
Duitschers van hun bed gelicht en
vermoord waren. De dominé wist
ook verder met zijn preek de
aandacht van zijn hoorders te boeien
en de dienst werd beéindigd met het
zingen van het Wilhelmus.

Toen we de kerk uitkwamen,
konden we dadelijk hooren, dat de
intocht en doortocht der Engelschen
was begonnen. Het geraas der auto’s
kon men reeds van verre hooren.
Allerlei wagens, van kleine
tweepersoonswagentjes tot de
reuzentanks, waar een waarnemer
drie meter hoog bovenin zit,
vrachtauto’s, roodekruiswagens,
motorrijders, zien we door de straten
der stad jagen. Ondanks het slechte
weer staan de trottoirs vol menschen,
die juichen en wuiven zoodra ze
Tommies in het gezicht krijgen. Het
is de voorhoede van het 2¢ Engelsche
leger, onder generaal Dempsey, die
nu de stad binnentrekt. De
hoofdmacht komt later nog. Het is
een machtig gezicht en die het niet
gezien heeft, kan er zich haast geen
voorstelling van vormen. Alles zict er
tip-top uit, materiaal en soldaten.
Fiksche kerels, goed gekleed, goed
gevoed. Alles loopt als gesmeerd.
leder weet blijkbaar, waar hij heen
moet en wat hij doen moet, zonder
commando. Een deel der auto’s gaat
dadelijk door naar Oldenzaal, een
ander deel in de richting Gronau, het
overige deel blijft eenige dagen in

Foto Anders (Peter Lasonder)

Enschede. Men zegt, dat Enschede
cen tijdelijke bezetting krijgt van een
4.000 man.

Op den Getfertsingel is zoo'n soort
tijdelijk centrum gevormd. Er is daar
een installatie voor electrische
stroom, een reparatiewerkplaats, een
tent van waaruit een groot aantal
electrische leidingen worden gelegd
naar de verschillende afdeclingen, een
tent voor “wire-less” enz. Alle
Duitsche opschriften zijn in de heele
stad in een oogwenk verdwenen. In
plaats daarvan zijn allerlei Engelsche
borden gekomen met aanwijzingen
voor de verschillende groepen van
het leger.

Verschillende proclamaties worden
aangeplakt: van de Koningin, van
den legercommandant, van het
(Ned.) Militair Gezag enz. En
onophoudelijk, dag aan dag, in
eindelooze rijen trekken de
Engelsche wagens met de vijfpuntige
ster door de stad, terwijl ledige
vrachtwagens voortdurend
terugkomen om nicuwe voorraden te
halen. Ook Engelsche vliegtuigen,
hoewel slechts in kleinen getale,
komen geregeld over de stad, maar
we behoeven niet meer bang te zijn
voor hun bommen. Luchtalarm is er
niet meer en van Duitsche
vliegtuigen merkt men niets meer.
Verlost zijn we ook van de vrees
voor huiszoeking, razzia’s en
fietsenvordering. En behoeven ook
niet meer zoo op onze woorden te

letten, uit vrees voor een spion, die
ze zou kunnen overbrengen.

We beseffen inderdaad nog maar
geleidelijk, welk een zware druk van
ons is weggenomen. Enschede mag
bovendien ten slotte van geluk
spreken, dat de bevrijding zoo
zonder noemenswaarden strijd heeft
plaats gehad.



